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“Het geloof en de Bijbel hebben een
belangrijke plaats op school. Dit wordt
prettig overgedragen op onze kinderen.”

- ouders Het Palet, Groningen

“Het is prachtig om als school Gods
liefde door te mogen geven. Als team,
ouders en kinderen komen we samen in
geloof en vertrouwen en willen omzien
naar elkaar.”

- Juf Daniélle



Gelovenin
Scholen met de Bijbel

Wij leren kinderen op God te vertrouwen,
hoopvol te leven en van betekenis te zijn voor
de samenleving. Wij vormen als scholen een
christelijke leer- en leefgemeenschap van
ouders, leerlingen en medewerkers vanuit
het gezamenlijke verlangen om te scholen

met de Bijbel.



Kern van ons geloof

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft
- Johannes 4:19

De Bijbel is Gods woord waarin Hij zichzelf
en zijn werk aan ons laat zien.

Op school lezen we samen uit de Bijbel,
openen we de dag met God, vieren we
christelijke feestdagen en hebben we elk jaar
een christelijk joarthema op alle scholen van
NoorderBasis.

We zijn allemaal uniek geschapen naar

Gods beeld.

We zijn allemaal uniek, waardevol en geliefd
door God. In alle verschillen gaan we op school
respectvol met elkaar en Gods schepping om.
We doen ons uiterste best om, waar mogelijk,
passende programma’s voor kinderen met
verschillende mogelijkheden te bieden.

. Als gevolg van de zonde leven wijin een

gebroken wereld.

Wij hebben de relatie met God verbroken
omdat we niet doen wat God wil, maar wat we
zelf willen.We beseffen dat we in een wereld
leven waarin we elkaar en God soms pijn en
verdriet doen.

4.

Omdat Jezus voor onze zonden is gestorven
en opgestaan, is de relatie met God hersteld.
We mogen leven uit genade, elke dag opnieuw.
Genade is een cadeau. Dit verdienen we niet
zelf, maar mogen we dankzij Jezus aannemen.
We leren van onze fouten en zeggen sorry
tegen elkaar.

We zijn God dankbaar voor alles wat Hij geeft.
Wij zijn kinderen van Hem en mogen Hem
daarin volgen.

We vertellen de kinderen dat ze geliefd zijn
door Jezus. We zijn allemaal zijn leerlingen

en mogen Jezus volgen. In zijn voetsporen
mogen we het evangelie delen.

. We zijn ervan overtuigd dat God ons helpt de

vruchten van de Heilige Geest te laten zien.
We leven en handelen vanuit: Liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing

(naar Galaten 5).



KidsPraise

Onze eigen NoorderBasisband,
bestaande uit meesters en juffen,
treedt op. Samen zingen we liedjes
die op school ook gezongen worden.
De NoorderBasis KidsPraise wordt
op verschillende locaties in Noord-
Nederland georganiseerd.

Jaarthema

Elk joar staat op alle scholen van
NoorderBasis hetzelfde jaarthema
centraal. Dit zie je gelijk als je de
school binnen komt. Scholen geven
hier zelf invulling aan in de klas
door bijvoorbeeld maandvieringen
te organiseren waar ouders ook

bij uitgenodigd worden. Kinderen
krijgen ook altijd iets mee naar huis
zodat thuis ook aandacht gegeven
kan worden aan het jaarthema.
Thema's van de afgelopen jaren:
Groeien als een kind van God,
David, een man naar Gods hart,
Feest voor de Heer.




Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn identiteitsdragers.

Ze leven en werken vanuit de Bijbel en laten zich
leiden door Gods Geest. Medewerkers kunnen
daarover vertellen en zijn hierop aan te spreken.
We nemen daarin als uitgangspunt Galaten b:
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (NBV21

Dit laten we zien in ons dagelijks werk, hoe we met
elkaar omgaan en hoe we in de wereld staan.

Identiteitsdrager

Identiteitsdrager ben je alle dagen van je leven.
Voor medewerkers geldt dat ze voor het onder-
wijs aan kinderen de cruciale factor zijn en dat is
uiteraard ook van toepassing op hoe de kinderen
op school worden opgevoed en gevormd in het
geloof in God. Van jou als medewerker verwachten
we dat je een betrokken lid bent van een geloofs-
gemeenschap waar de Bijbel als woord van God
de grondslag is. Daarnaast verwachten we dat je
in jouw leven de liefde van Christus wilt delen met
de mensen om je heen, en dat je leeft en werkt
vanuit de Bijbel en je wilt laten leiden door de
Heilige Geest.

We hechten grote waarde aan de leerkrachten die
in onze scholen het geloof uitdragen en vragen
ouders of zij zich hierin kunnen vinden en hierbij
willen aansluiten en dit willen onderschrijven.



Voor onze organisatie zoeken we mede-
werkers die hun geloof in God van harte
willen laten zien, want dit is bepalend voor
de christelijke identiteit van onze scholen.
Als medewerker ben je hierop aanspreek-
baar en waar nodig spreek je er ook
anderen op aan.

We vragen van jou dat je:

e op de hoogte bent van de inhoud van
dit document;

e die inhoud vanuit innerlijke overtuiging
onderschrijft;

e inde school (collega’s, ouders) en in
de klas (kinderen) jouw rol als identiteits-
drager vanuit overtuiging invult;

e hierover met elkaar, met ouders en met
derden in gesprek kunt gaan.

Van NoorderBasis mag je verwachten dat
bestuur en werkgever vanuit deze zelfde
uitgangspunten met jou omgaan.

Ik stem van harte met het bovenstaand in en
beloof me hieraan te houden.

Handtekening medewerker:

Handtekening directeur:




“Onze kinderen komen vaak thuis met
enthousiaste verhalen en liedjes, thuis
praten we door over de Bijbelverhalen
die op school zijn verteld. Ook vinden
we het mooi om aanwezig te zijn bij de
maandvieringen op school”

- Ouders De Brug, Zuidhorn
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